
zoon van
 Marina Meurs
 Jan Pyckevet

kleinzoon van
 Marie-Louise† Ruts, bommie
 Marcel en Ida† Verelst - Van Dyck, de va en moe

schoonzoon van
 Luc† en Bea Bleys - Verelst

broer, schoonbroer en nonkel van
 Saskia Anken
 Merel en Vincent Jobst - Verbert
  Fran en 🤍🤍

 Evy en Koen Bleys - Joris
  Anna, Rik, Bas
 Vincent en Malika Bleys - De Heyder
  Marieke en Amélie
 Aphra en Jelle Bleys - Wouters
  Artuur, Kamiel

petekind van
 Dirk Salomon
 Nicole Leveau

zijn tantes, nonkels, neven en nichten

Eli Pyckevet
geboren te Antwerpen op 20 december 1990

overleden te Olen op 10 april 2025

Wil je samen met ons Eli omringen als we vaarwel zeggen?
We laten hem liefdevol los tijdens het afscheid in de aula Van Hove,

Grote Markt 44, Westerlo op zaterdag 19 april 2025 om 10.00 uur.

Samenkomst in de aula vanaf 9.45 uur.

Een laatst groet kan gebracht worden in het funerarium Van Hove,
Grote Markt 42, Westerlo, donderdag 17 april van 18.30 tot 19.00 uur.

Zijn urne zal thuis een mooie plaats krijgen.

Condoleeradres:
Familie Eli Pyckevet, p/a Van Hove begrafenissen
Grote Markt 41a-42, 2260 Westerlo
www.vanhovebegrafenissen.be

Liever geen bloemen maar bewaar een
mooie herinnering van Eli in jullie hart.

partner van
 Femke Bleys

papa van
 Stan Lucas Piki Bleys
 Augi Luca Piki Bleys



*
Deze kant boven
boven duplo 4

Ik ben de wind, ik ben de regen,
ik ben de zon, het jonge gras.

Ik ben de sneeuw en duizend dingen,
ik ben weer degene die ik was.

En als je wakker wordt, bekijk dan
de bomen en de blauwe lucht.

Kijk naar de vlinders en de bloemen,
kijk naar de vogels in hun vlucht.

Want al die duizend dingen ben ik,
en nu tussen de sterren.

Die duizend dingen zijn mijn leven,
dus zie je, echt weg ben ik niet.

Mary Elizabeth Frye




